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Speech naar aanleiding van eredoctoraat  

Els Keytsman De Ronne, directeur van Unia 

Mevrouw en Meneer de Rectoren, Meneer de Minister, ieder van u, in uw respectieve hoedanigheid, 

beste collega's, beste vrienden, beste Sébastien, ik weet niet of je ons kan horen, maar jouw afwezigheid 

is vandaag zo aanwezig in ons hart en onze gedachten. 

De eer die we vandaag krijgen, is bovenal collectief. Ik verzoek al onze huidige en voormalige collega's in 

de zaal om even recht te gaan staan. 

Want deze titel, die Unia door de UCL is toegekend, komt jullie toe. En jullie verdienen een applaus. 

Vooreerst wil ik een beeld oproepen dat helpt vatten wat we vandaag mogen vieren.  

Denk aan een woelige zee. De wind loeit, de golven worden hoger en slaan harder tegen de kust. Het 

stormt. Op de baren ontwaren we een bootje dat door de golven en de wind heen en weer wordt 

geslingerd. En in de verte: een onwankelbare vuurtoren.  

Wie vandaag opkomt voor mensenrechten, voor wie de rechten, de waardigheid en het respect van de 

meest kwetsbaren” wil bewaken voelt zich soms – vandaag misschien vaak – precies dat bootje in de 

storm.  

Tegenwind van haatspraak, golfslag van ongelijkheid, bliksems van politieke druk. Soms lijkt het alsof het 

kompas doldraait, alsof de storm te sterk is. En ja, het zijn stormachtige tijden. Er gebeuren dingen die we 

tot voor kort onmogelijk achten. Het Overtonvenster schuift naar rechts. Instituties wankelen. Rechten 

worden uitgehold. Mensen voelen zich verloren.  

Maar nee, wij mensenrechtenverdedigers, zijn niet dat machteloze, stuurloze bootje. Dat denken is een 

vergissing. Wij, mensenrechtenverdedigers, vormen samen, steen voor steen, die vuurtoren. Wij schijnen 

dat licht.  

Misschien kennen jullie Lampje? De dochter van de verdrietige vuurtorenwachter die zelf de trap niet 

meer kan beklimmen uit het veelbekroonde boek van Annet Schaap. Op een dag geraakten de lucifers van 

Lampje op. En net die nacht volgt er een scheepsramp — een klein verzuim met grote gevolgen. Dat 

verhaal houdt ons een spiegel voor: we kunnen de storm niet stilleggen, maar we kunnen wel het licht 

ontsteken. Dat is onze opdracht.  

Wanneer de duisternis toeneemt — wanneer discriminatie, uitsluiting, ongelijkheid en intimidatie zich 

opstapelen — ontsteken wij dat licht. Dat licht verjaagt niet alleen de duisternis: het wijst de weg, het 

waarschuwt, het inspireert.   

De vuurtoren zelf beweegt niet, wankelt niet — hij is het vaste punt, het onveranderlijke baken. Zoals 

George Bernard Shaw schreef:  

“I can think of no other edifice constructed by man   

as altruistic as a lighthouse.  

They were built only to serve.”  
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Dat is ook de kern van wat Unia doet: to serve, dienen. Niet voor onszelf, maar voor de samenleving, en in 

de eerste plaats wie geen stem of macht heeft, wie zich verloren voelt, voor wie geen licht meer ziet.  

En hoe werkt een vuurtoren echt? Hij staat op een fundering: voor ons zijn dat grondrechten, verdragen, 

antidiscriminatiewetten en de Grondwet. In de lantaarnkamer bundelt een Fresnel-lens het licht: dat is 

onze expertise — juridische analyse, data, casuïstiek — die signalen scherp focust. Het kenmerkende 

lichtpatroon is onze herkenbare methodiek: transparant, herhaalbaar, duidelijk. Op de galerij doen we 

onderhoud: training, deontologie en kwaliteitszorg houden het baken betrouwbaar. En als de mist 

opsteekt, klinkt het mistsein: dan waarschuwen we actief — met adviezen, communicatie en 

sensibilisering, en als het moet, met praktijktesten of tot in de rechtbank. En we innoveren: de lucifers zijn 

al lang vervangen door elektriciteit. Zo blijft het licht zichtbaar én hoorbaar, precies waar het nodig is. En, 

zoals de dichter Charles Simic het schreef:  

“Inside my empty bottle  

I was constructing a lighthouse  

While all the others  

Were making ships.”  

Die woorden vatten onze opdrachten en mandaat treffend samen. Terwijl anderen boten bouwen - soms 

een armada - van polariserende uitspraken, destabiliserende haatcampagnes, pogingen om 

mensenrechtenkaders uit te hollen en instituten te ontmantelen, bouwden wij aan iets anders en houden 

we vandaag dat bouwwerk recht: een vuurtoren van rechtvaardigheid. Een licht dat standhoudt, ook als 

de wind giert, ook als sommigen hopen dat het dooft omdat de vuurtorenwachter de trapt niet meer 

opgeraakt of geen lucifers meer heeft.  

En vergis u niet: een vuurtoren is geen passief bouwwerk. Hij neemt een belangrijke plek in, in de strijd 

voor zichtbaarheid, helderheid, en rechtvaardigheid. Zoals we daarnet zeiden: wanneer sommigen het 

rechtsstaatkader willen loslaten, of de bescherming van minderheden verzwakken, blijft dat licht 

zichtbaar. En hoe feller de storm, hoe duidelijker de straal.  

Wat we vandaag vieren, is dan ook meer dan een erkenning. Het is een hernieuwde 

verantwoordelijkheid: om dat signaal hoog en helder te blijven uitdragen, om een betrouwbaar baken te 

blijven voor iedereen die, midden in de chaos, houvast zoekt.  

Voor de onderdrukten, de vergeten mensen, de kwetsbare en onhoorbare stemmen.  

Dat licht hoeft niet fel te zijn. Het volstaat dat het blijft schijnen, standvastig, herkenbaar. Onze opdracht, 

die vanavond wordt bevestigd, is dat licht te blijven ontsteken, met rust en vastberadenheid, zodat wie 

verdwaald is in de storm, altijd weet waarheen.  

Patrick Charlier, directeur van Unia  

In 1993 werkte ik als gewetensbezwaarde bij de Liga voor de Mensenrechten. Ik herinner me een 

vergadering van de Raad van Bestuur waarin werd gedebatteerd over de oprichting van het Centrum voor 

Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, dat Unia zou worden. Eerlijk gezegd waren de debatten nogal 

sceptisch van aard: wat zou het doel zijn van deze instelling, die de financiële middelen zou wegzuigen die 

vanzelfsprekend aan maatschappelijke organisaties hadden moeten worden toegekend? En dan zou het 

alweer de zoveelste gepolitiseerde instelling zijn die zich bezighoudt met goedkope window dressing. Als 

Unia vandaag deze titel krijgt, hebben we dat ook te danken aan al onze voorgangers die deze sombere 
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voortekenen tot nu toe hebben ontkend: Paula D'Hondt en Bruno Vinikas, Johan Leman en Jean Cornil, 

Eliane De Proost, Jozef De Witte en Edouard Delruelle. 

Ik heb de naïviteit om te geloven dat wanneer sommigen willen dat we verdwijnen, ons als waardeloos 

beschouwen, dat dat komt doordat we ons mandaat vervullen en erin slagen impact te hebben. Als we 

zinloos waren, zouden we niet het voorwerp van zoveel belangstelling zijn. 

Ons mandaat is allereerst om de rechten, waardigheid en het respect te waarborgen van de meest 

kwetsbaren in onze samenleving, degenen waarvan de problemen niet sexy zijn en die een doorn in het 

oog zijn van de politieke correctheid: 

Geïnterneerden, die leven met het dubbele stigma van het plegen van verboden handelingen en van het 

feit dat ze een handicap dragen of geestelijk beperkt zijn 

Roma en woonwagenbewoners, die verantwoordelijk worden gehouden voor eeuwenlange marginalisering 

Moslims, die valse broeders die we proberen af te schilderen als een existentiële bedreiging 

Homoseksuele personen, die hun leven kunnen leiden zolang ze maar discreet blijven 

De uitdagingen van dekolonisatie, die zich niet beperken tot de openbare ruimte, maar ook de dekolonisatie 

van de geest vereisen 

Dan zijn er nog al die ‘buitenlanders’, vluchtelingen en migranten die zo gemakkelijk de fantasie van 

omvolking voeden 

En tot slot, hoe kunnen we vandaag de dag onze stem laten horen in het aan de kaak stellen van 

daadwerkelijke gevallen van antisemitisme, terwijl er in Gaza een genocide plaatsvindt? Door dit te zeggen, 

loop ik het risico door sommigen van antisemitisme beschuldigd te worden. 

Laten we, in het licht van de meritocratische concurrentie, een verhaal en een aanpak voorstellen die 

solidair en inclusief zijn. Dit vereist dat we onze aannames en de manier waarop onze maatschappij 

functioneert, herzien en heroverwegen, en stoppen met de dingen te doen zoals we ze altijd hebben 

gedaan. Anders zullen systemische ongelijkheden en structurele discriminatie van generatie op generatie 

voortduren. Ter illustratie: hoewel de sociaaleconomische monitoring, dus de momentopname van de 

positie van alle 18- tot 64-jarigen op de arbeidsmarkt naar afkomst, aantoont dat de kloof tussen mensen 

van Belgische en buitenlandse afkomst tussen 2013 en 2022 weliswaar kleiner is geworden, gaat dit 

allemaal nog te langzaam. Met dit tempo zal het 60 jaar duren om een evenredige en gelijke participatie op 

de arbeidsmarkt te bereiken. 60 jaar, dat zijn drie generaties. We kunnen het ons niet veroorloven om tot 

2100 te wachten. 

Zoals onze collega’s van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale 

uitsluiting het zeggen, to leave no one behind. 

De bedreigingen waarmee Unia wordt geconfronteerd, moeten in een breder perspectief worden 

begrepen. Ze maken deel uit van een beweging die twee van de drie pijlers van een moderne, 

democratische staat ondermijnt.  

Het winnen van verkiezingen en het veiligstellen van een meerderheid, hoe relatief ook, is niet voldoende 

om je te bevrijden van de eisen van respect voor de rechtsstaat enerzijds en mensenrechten, waaronder 

de bescherming van minderheden, anderzijds. 

Anders vervallen we in het illiberalisme, waarvan meneer Orban al te lang het toonbeeld is. We zien de 

gevolgen: sluiting van universiteiten, inkrimping van het maatschappelijk middenveld, de pers die zich laat 



Speec  4 

 

Victor Hortaplein 40 • 1060 Sint-Gillis • T+32(0)2 212 30 00 • F+32(0)2 212 30 30 • www.unia.be  

leiden door de machthebbers, verergerd nationalisme en xenofobie, en onze tegenhanger, de Hongaarse 

gelijkheidsorganisatie, wordt gereduceerd tot een absoluut minimum met beperkte middelen en een 

beperkt mandaat. 

België is Hongarije niet. Maar zoals er verdachte criteria bestaan in de discriminatiewetgeving, heb ik uit de 

recente gebeurtenissen ook wel wat verdachte aanwijzingen gekregen. 

Wat de rechtsstaat betreft, hoef ik de duizenden veroordelingen van de Belgische staat niet te herhalen, of 

het nu gaat om de weigering om asielzoekers op te vangen of om de detentieomstandigheden die in strijd 

zijn met alle wetgeving die de minimumrechten van gevangenen waarborgt. U hebt waarschijnlijk, net als 

ik, gelezen dat we het vandaag hebben over voedingstekorten en onvoldoende porties als gevolg van de 

overbevolking in de gevangenissen. We hebben het hier over vitale behoeften als ik de piramide van 

Maslow kan geloven. Wat de opvang van asielzoekers betreft, vrees ik dat de gezonde verontwaardiging en 

onvoorwaardelijke veroordeling van de opmerkingen van de minister van Asiel en Migratie slechts met een 

cynische minachting zullen worden ontvangen die weinig gevoeligheid toont voor het beginsel van respect 

voor de rechtsstaat. 

Wat het respect van de grondrechten betreft, kan ik alleen maar bezorgd zijn dat onze premier zich bij de 

brief aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft aangesloten en de onafhankelijkheid en 

jurisprudentie ervan in twijfel trekt. Samen met het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM), 

de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG), het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen 

en Mannen (IGVM), Myria en de Steunpunt voor de Steunpunt tot bestrijding van armoede, 

bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, heeft Unia opgeroepen om het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens en de onafhankelijkheid ervan te respecteren. 

Zonder onszelf te willen vergelijken met het gerecht of het Europees Hof, maken de bedreigingen waarmee 

we begin dit jaar werden geconfronteerd, en die nog niet helemaal zijn verdwenen, deel uit van dezelfde 

beweging: onszelf bevrijden van het kader en de beperkingen die ons ervan weerhouden om in cirkels te 

regeren. 

De kracht van de aanvallen die we hebben meegemaakt, is dat we konden rekenen op de steun van een 

aanzienlijk aantal nationale en internationale actoren. Deze waardevolle steun geeft me hoop en motiveert 

ons om onze strijd voort te zetten en veerkrachtig te zijn in tijden van tegenslagen. 

De toekenning van dit eredoctoraat aan Unia is een belangrijke en inspirerende bijdrage aan de mobilisatie 

van onze bondgenoten. Namens de Raad van Bestuur, alle teams van Unia en al onze collega's wil ik de UCL 

en haar rector Françoise Smets, en al diegenen die zich hebben geëngageerd om dit voorstel te steunen, 

van harte bedanken. Ik zou nalatig zijn als ik niet ook mijn bijzondere dank en erkentelijkheid zou uitspreken 

aan de drijvende krachten achter dit voorstel: Isabelle Ost, Vincent Yzerbyt, Isabelle Hachez… en Sébastien 

Van Drooghenbroeck. 

 


